
 

 

Openbare school: waar verhalen samenkomen  

Het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) is een openbare school. Als openbare school is het SDL een 

ontmoetingsplaats waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder 

ontwikkelt, in relatie met anderen. We noemen dit actieve pluriformiteit. Op het SDL is iedereen 

dan ook welkom.  

 

‘Verhalen’ moet daarbij breed geïnterpreteerd worden: verhalen van jezelf en van klasgenoten, 

maar ook verhalen uit boeken, films, songteksten of gedichten, verhalen van de conciërge, 

verhalen van leraren, verhalen van ouders/verzorgers, verhalen van mensen uit de buurt, het 

verhaal van het museum dat je met school bezoekt of verhalen uit het wereldnieuws. Door 

nieuwe verhalen te leren kennen - die soms misschien ‘schuren’ met jouw eigen verhaal – kun 

je je eigen levensverhaal aanscherpen, verrijken of bijstellen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit 

vrijheid, ontmoet je al die nieuwe verhalen en ontmoet je ‘de ander’. Het SDL belichaamt zo de 

drie principes van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. (Bron: 

https://www.openbaaronderwijs.nu/wp-content/uploads/2020/04/40.-Theoretisch-kader-

kernwaarden.pdf)  

 

Wat betekenen gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting?  

 

Gelijkwaardigheid: Op een openbare school is iedereen welkom. Immers: zoals jij is er maar één. 

Hoeveel je echter ook van elkaar verschilt, iedereen heeft wel recht op een gelijke behandeling, 

een gelijke stem en gelijke kansen. Dat is ook vastgelegd in artikel 1 van onze grondwet: “Allen 

die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan”.  

 

Vrijheid: Op een openbare school kan iedereen zichzelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert 

zelfstandig en kritisch te denken. De vrijheid om jezelf te zijn en je stem te laten horen, gaat 

echter wel gepaard met verantwoordelijkheid. Daarbij maken we een onderscheid tussen feiten 

en meningen. Verantwoordelijkheid nemen houdt in dat je rekening houdt met de vrijheid van 

de ander, altijd met respect voor de ander.  

 

Ontmoeting: Op de openbare school ontmoet je mensen die van jou verschillen, bijvoorbeeld 

qua geloof- of levensovertuiging (een keuze of roeping), of qua afkomst of seksuele geaardheid 

(zaken die je niet kunt kiezen, maar die wel bepalen wie je bent). Juist door interesse te tonen in 

het verhaal van de ander, door zorg te dragen voor elkaar en voor je omgeving, wordt jouw 

wereld verruimt en verrijkt. Op school ontdek je de wereld.  
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Wat betekent openbaar onderwijs in de praktijk op de locaties?  

Op alle locaties van het SDL is aandacht voor (wereld)burgerschap, waarbij de verschillende 

verhalen worden onderzocht en waarbij je de ruimte krijgt om je eigen verhaal te creëren en 

om jezelf te zijn. Uiteraard binnen de kaders van de afspraken van het SDL en de wet.  

 

Wat betekent deze openbare identiteit voor de dagelijkse schoolpraktijk?  

Het betekent dat:  

• De school voor iedereen een veilige en neutrale plek is: een plek waar wel aandacht is 

voor de verschillende verhalen, maar waar het uitoefenen van een geloofs- of 

levensovertuiging wordt gezien als privézaak. Er zijn dan ook geen religieuze vieringen 

of een stilte/gebedsruimtes.  

• Alle leerlingen meedoen met de lessen en schoolactiviteiten. Daarbij hoort ook 

bijvoorbeeld uitleg krijgen van de evolutietheorie en seksuele diversiteit, het tekenen 

van gezichtskenmerken bij het vak beeldende vorming of de gemengde lessen 

lichamelijke opvoeding.  

• Het personeel werkt vanuit een open grondhouding met respect voor verschillen qua 

geloof- of levensovertuiging. afkomst of seksuele geaardheid.  

Waarom dus kiezen voor openbaar onderwijs?  

 

De keuze voor openbaar onderwijs betekent dat je kiest voor de rijkdom van de verschillende 

verhalen (de pluriforme samenleving). De meerwaarde van openbaar onderwijs ligt immers in 

de gelijkwaardige ontmoeting met de ander en de vrijheid om je zelf te ontplooien. Jij bent 

immers zelf het begin van een nieuw, eigen verhaal. 


